
 

Voetius 27-11-2025: Eethen en Drongelen 

Dienst zondag 30 november:  
9.30uur Ds. P. van der Schans uit IJsselstein. (Viering Heilig Avondmaal) 

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er elke morgendienst oppas beschikbaar in de Hoeksteen. 
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten 
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid). 
Kinderkerk: In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag geen kinderkerk. 
Collecten: 

De eerste collecte is bestemd voor het Leger des Heils. Doen wat we geloven. We zijn een 
Leger van mensen. Samen met onze vrijwilligers, medewerkers, ervaringsdeskundigen, 
collectanten, donateurs, mensen die acties organiseren, samen zijn we één Leger dat zich 
inzet om mensen te helpen. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van 
het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 
(Andries van Klij). 
Bij de diensten: Zondag is het de eerste Adventszondag. God komt naar ons toe. We mogen ons 
voorbereiden op het aanstaande Kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus 
Christus wordt verwacht.  
Deze zondag hoopt Ds. van der Schans de dienst te leiden. In deze dienst mogen we het Heilig 
Avondmaal te vieren. Ter voorbereiding delen we de volgende woorden: 
Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 
 
Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 
 We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar een gezegende dienst toe. 
Samen kerk-zijn: 
Meeleven: We leven mee met de zieken. We denken aan hen die in afwachting zijn van onderzoeken 
en uitslagen, of bezig zijn met behandelingen. In het bijzonder noemen we de naam van Lucy van 
Veldhuizen die nog in Veghel verblijft. 
Ook denken we aan de rouw dragende in de gemeente. 
Wilt u aan hen denken in uw gebed? 
 
 



Koster: Na een periode van 30 jaar heeft Gijs van Veldhuisen besloten om te stoppen met zijn werk 
als koster. We zijn Gijs, samen met Lucy, dankbaar voor al die jaren waarin hij het kosterschap op zijn 
manier heeft vormgegeven. Gijs zorgde ervoor dat we ons elke zondag welkom wisten in een warme 
kerk. We zullen op een later moment in een kerkdienst op een passende manier afscheid nemen van 
Gijs en Lucy als kostersechtpaar. 
We zijn blij en dankbaar dat Arjan van der Herik zich bereid heeft verklaard het stokje van Gijs over te 
nemen. Wij wensen hem daarbij veel vreugde en Gods zegen toe. Ronald in ’t Veld heeft toegezegd 
als back-up te fungeren als Arjan niet aanwezig kan zijn. 
Vacature ambtsdragers:  
Tijdens de vergadering van de kerkenraad heeft Br. Govert Schouten aangegeven zijn ambt met een 
termijn van 2 jaar te verlengen. Daar zijn we als kerkenraad dankbaar voor. Zr. Adri van Wijk heeft 
aangegeven haar ambtswerk te beëindigen. Daardoor ontstaat er een vacature om te vervullen voor 
het ambt van ouderling.  
We zijn Adri dankbaar voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren het ambt vorm en inhoud heeft 
gegeven. In haar plaats willen we nu andere gemeenteleden roepen tot het ambt. We willen u 
daarom vragen om vóór zaterdag 6 december 2025 namen in te dienen van belijdende leden van de 
gemeente, die u geschikt acht ambtsdrager te worden in onze gemeente. De kerkenraad spreekt 
daarbij de voorkeur uit voor een gemeentelid uit Drongelen, om een betere vertegenwoordiging van 
beide dorpen te hebben. Het indienen van namen kan per ondertekende brief bij de scriba, 
Kleibergsestraat 18. 
Agenda:  

- 3 december hopen we weer een morgenstilte te houden. De kerk is open om 9.15uur en we 
beginnen om 9.30uur. Een moment van stilte, rust, een woord van God en gebed. Na afloop 
is er koffie in de consistorie. Welkom! 

Verantwoording: Onze kerkelijk werkster ontving tijdens bezoek € 10,00. Hartelijk dank aan de 
gever! 
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 1 december 18.00uur inleveren bij 
Inge Riphagen (06-12160060) of via voetius@hervormdeethendrongelen.nl.  
Ten slotte:  
Het is Advent, één kaars gaat aan. 
Een mooi moment om even stil te staan. 
Met ons hart op God gericht gaan we samen de Adventstijd in. 
En in dit kleine kwetsbare licht zien we de belofte en de herinnering. 
Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Inge Riphagen 
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