Voetius 22-05-2025: Eethen en Drongelen

Dienst zondag 25 mei:
9.30uur Dhr. N. van Splunter uit Rotterdam-Spangen.
Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er elke morgendienst oppas beschikbaar in de Hoeksteen.
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Christa van Helden. Het thema is: Gratis
eten en drinken! Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin
wordt verteld wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat
Jesaja 55: 1-5 centraal: over eten en drinken waar je niets voor hoeft te betalen.
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de Nederlandse Patiéntenvereniging. leder mensenleven is
kostbaar en verdient bescherming. Vanaf het prille begin tot aan het einde. Daarom komt de
NPV op voor het leven. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Ze adviseren over
medisch-ethische thema’s en helpen met vrijwillige praktische thuishulp.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde collecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats.
Dienst 29 mei: Hemelvaartsdag:
9.30uur Dhr. M. Blankers. Dit is een gezamenlijke dienst met Herv. Babyloniénbroek in
Babyloniénbroek.
Dienst zondag 1 juni:
9.30uur Ds. J.W. Meeuwissen uit Maartensdijk. (Dit is een gezamenlijke dienst met Herv.
Genderen.)
Kinderkerk: Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Jolanda Gouda. Het thema is: God zal
weer in Jeruzalem wonen. Deze zondag gaat het over de terugkeer van de Judeeérs uit Babylonié en
de herbouw van de tempel en Jeruzalem. Centraal staat Zacharia 8:1-8 en 20-23: Jeruzalem, de stad
waar God van houdt en waar Hij weer zal gaan wonen, en waar mensen uit de hele wereld Hem
zullen vereren.
Collecten:
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.
De derde collecte is bestemd voor het orgel- en pianofonds.
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RAB0O0341531952) en van
het kerkbeheer (NLO9RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Bij de dienst: Aankomende zondag hoopt Dhr. Van Splunter de dienst te leiden.
Op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, zijn we welkom in de Hervormde kerk in Babyloniénbroek,
Dhr. M. Blankers hoopt deze dienst voor te gaan.
Reikhalzend
met verlangen
toen U ging
in het vaste
vertrouwen
met de verzekering
U ging heen, U komt weerom
Maranatha, Jezus kom!
Op zondag 1 juni hebben we een gezamenlijke dienst met Herv. Genderen, in deze dienst hoopt Ds.
Meeuwissen voor te gaan. Na deze dienst bent u van harte welkom in de Hoeksteen om gezamenlijk
koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar een gezegende dienst toe.



Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de diensten te komen? Bel dan even met 06-30737199

(Andries van Klij).

Samen kerk-zijn:

Meeleven: We leven mee met de zieken en zij die in afwachting zijn van onderzoeken en uitslagen.

We denken in het bijzonder aan Anneke Waffelaar-van Mil. Er zijn grote zorgen om haar gezondheid,

er volgen nog verschillende onderzoeken.

We leven mee met de rouw dragende in de gemeente.

Wilt u aan hen denken in uw gebed?

Kom maar bij Mij.

Ik zal je beschermen en dragen

dwars door de storm van het leven.

Kom maar bij Mij,

Ik heb antwoord op je vragen.

Ik zal je Mijn vrede geven.

In Memoriam: Op dinsdag 13 mei overleed ons gemeentelid Hendrikus Dalmeijer. Hij mocht 87 jaar

worden. Vele jaren woonde hij — eerst nog met zijn vrouw Lenie — op de hoek van de Raadhuisstraat

en de Eikenstraat. Later verhuisde hij naar de Wijnpeerhoef en de laatste twee jaar was hij in de

Notenhoff in Andel. Hij overleed toch nog onverwachts. Het huwelijk van Henk en Lenie bleef tot hun

grote verdriet kinderloos. Nicht Conja vond bij hen een thuis en zij heeft na het overlijden van Lenie

samen met haar zus voor Henk gezorgd. Henk was geen makkelijke man in de omgang, hij was erg op

zichzelf en het was moeilijk te peilen wat er in hem omging. Maar hij had gevoel voor humor en de

schaarse momenten dat hij lachte zorgden voor verbinding. Hun trouwtekst uit Johannes 14 was hem

dierbaar: Jezus zei: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hier moest het dan ook over gaan in

de dienst voorafgaand aan zijn begrafenis. We hopen dat dit ware leven nu voor hem een

verblijdende werkelijkheid is!

Agenda:

- Opdinsdag 3 juni kunt u weer collecte bonnen kopen in de Hoeksteen van 19.00-19.30uur

- Op woensdag 4 juni is er een morgenstilte in onze kerk, de kerk is open vanaf 9.15uur en we
beginnen om 9.30uur. Een moment om even stil te zijn, te luisteren naar Gods woord en samen
te bidden. Weet u welkom! Na afloop is er koffie in de consistorie.

- Op donderdag 12 juni is er weer een ontmoetingsmiddag. Nadere informatie volgt.

Sam3n... Fietsen in het voorjaar:

Een activiteit voor het hele gezin. Op een doordeweekse avond een uurtje fietsen in onze prachtige

omgeving. Leuk om elkaar op een ontspannende manier te ontmoeten en goed om in beweging te

zijn. We vertrekken om 19.00uur, nog 1 avond in mei:

-maandag 26 mei (vertrek Regenboog Genderen)

Er is een nieuwe route beschikbaar en aansluitend staat er koffie/thee/fris klaar.

Nog iets anders in de agenda? Geen probleem! We zijn met een uurtje weer terug, dus goed te

combineren met andere afspraken. Aanmelden is niet nodig, we zien je graag bij het vertrekpunt.

Voor informatie: Sam3nkerk@gmail.com .

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vddr maandag 2 juni 18.00uur inleveren bij Inge

Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.

Ten slotte:

Je bent altijd geliefd,

Niet om wat je hebt

of wat je kan.

Maar om wie je bent:

Gods kind!

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Inge Riphagen
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