
 

Voetius 18-09-2025: Eethen en Drongelen 

Dienst zondag 21 september:  
9.30uur Ds. M.H. Vastenhout uit Sliedrecht. (viering Heilig Avondmaal) 

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er elke morgendienst oppas beschikbaar in de Hoeksteen. 
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten 
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid). 
Kinderkerk: in verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag geen kinderkerk. 
Collecten: 

De eerste collecte is bestemd voor Red een Kind. Red een Kind is een christelijke, 
internationale ontwikkelingsorganisatie. Ze geven toekomst aan kinderen in armoede, hun 
familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, 
internationale en lokale organisaties. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is bestemd voor de Quotumafdracht. 

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van 
het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Bij de diensten: Zondag hoopt Ds. Vastenhout de dienst te leiden en mogen we het Heilig Avondmaal 
vieren. Ter voorbereiding delen we het volgende gedicht: 
Avondmaal 
Zie je het brood en zie je de beker? 
Denk dan aan Jezus, hoe Hij aan het kruis 
zijn lichaam liet breken, zijn bloed liet vergieten 
om ook ons te brengen bij Vader thuis. 
 
Zie je het brood en zie je de beker? 
Wat heeft de Here met ons een geduld, 
de zonden vergeven en wij mogen leven, 
leven in eeuwigheid, Hij droeg de schuld. 
 
Zie je het brood en zie je de beker? 
Kom maar aan tafel, je hoort bij elkaar. 
Zo zal het hemels Jeruzalem wezen: 
allemaal samen door Golgotha! 
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar gezegende diensten toe. 
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de diensten te komen? Bel dan even met 06-30737199 
(Andries van Klij). 
Samen kerk-zijn: 
Meeleven: We leven mee met de zieken. We denken ook aan hen die in afwachting zijn van 
onderzoeken en uitslagen, voor zichzelf en voor hen die bij hen horen. We denken in het bijzonder 
aan Arie van der Schuit die na een  geslaagde operatie nog in het ziekenhuis verblijft 
We leven mee met de rouw dragende in de gemeente. 
Wilt u aan hen denken in uw gebed? 
  



 
Agenda:  

- 19 september mannenavond samen met Hervormd Genderen, zie voor informatie de 
nieuwsbrief. 

- 24 september hopen we weer een morgenstilte te houden. Een moment om even stil te zijn, 
te luisteren naar Gods woord en samen te bidden. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie. 
De kerk is open om 9.15uur en we beginnen om 9.30uur. 

- Deze week beginnen ook de jeugdclubs weer. Donderdag start club Benjamin en vrijdag start 
de Special Nights.  

- Op 1, 2 en 3 oktober is er een activiteit voor het hele gezin, de wandel 3-daagse. Zie voor 
informatie de nieuwsbrief. 

Vakantiebijbelweek: 
Op dinsdag 14 en woensdag 15 oktober organiseren we samen met de kerken in Genderen namelijk 
weer de Vakantie Bijbel Week. Alle kinderen van de basisschool zijn dan welkom om mee te zingen, 
te luisteren naar een mooi Bijbelverhaal, te kijken naar Bram en Britt, creatief bezig te zijn én 
spelletjes te spelen. Dinsdagochtend, woensdagochtend en woensdagavond beloven supergezellig te 
worden - zorg dat jij er ook bij bent en zet het alvast in je agenda! 
Bloemengroet: Elke zondag is er een bloemengroet. De laatste maanden geven we de bloemen weg 
in een vaas. Dit is makkelijker te vervoeren en de bloemen blijven mooier. Regelmatig krijgt de 
diaconie de vraag wat er met de vaas moet gebeuren als de bloemen uitgebloeid zijn. De vaas mag u 
houden als u hem kunt gebruiken en mooi vindt. Als u niets met de vaas doet mag hij retour naar de 
Papaver in Drongelen of afgegeven worden bij Raymond Riphagen of Monique Branderhorst. We 
zullen de vaas dan opnieuw gebruiken. 
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 22 september 18.00uur inleveren bij 
Inge Riphagen(06-121600600 of via voetius@hervormdeethendrongelen.nl.  
Ten slotte:  
Sta op en schitter 
want Gods licht is over jou gaan schijnen. 
Het Licht dat nooit meer uit zal gaan 
het donker doet verdwijnen. 
 
Wees door dat Licht 
Een licht dat Jezus’ Liefde blijft verspreiden 
Waardoor de wereld God gaat zien, 
En Jezus’ Naam belijden. 
Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Inge Riphagen 
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