
Voetius 08-05-2025: Eethen en Drongelen 

Dienst zondag 11 mei: 
 9.30uur Ds. M.T. Klaasse-Mesch uit Andel. 
Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er deze morgendienst oppas beschikbaar in de Hoeksteen. 
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten 
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid). 
Kinderkerk: Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Hanneke Meijvogel. Deze zondag is de 
tweede van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja 
namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 2:1-5 centraal: over de tijd die 
eens zal komen waarin de mensen zullen leven zoals God het wil, en er vrede zal heersen op aarde. 
Collecten: 

De eerste collecte is bestemd voor het Vergeten kind. Het Vergeten Kind zet zich in voor 
kinderen in Nederland die het moeilijk hebben en niet onbezorgd opgroeien, omdat er thuis 
veel problemen zijn: verwaarlozing, mishandeling en/of armoede bijvoorbeeld. Dit laat diepe 
sporen na in de ontwikkeling van een kind. Soms wonen kinderen zelfs niet meer thuis. Al deze 
kinderen voelen zich vaak vergeten. Het Vergeten Kind zorgt ervoor dat kinderen zich gezien 
en gehoord worden. Dat ze op een veilige plek wonen, zich positief kunnen ontwikkelen en 
straks hun eigen plek in de maatschappij vinden. 

 De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
 De derde collecte is bestemd voor het verwarmingsfonds. 
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van 
het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Bij de dienst: Aankomende zondag hoopt ds. Klaasse-Mesch voor te gaan.  
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar een gezegende dienst toe. 
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de diensten te komen? Bel dan even met 06-30737199 
(Andries van Klij). 
Samen kerk-zijn: 
Meeleven: We leven mee met de zieken en zij die in afwachting zijn van onderzoeken en uitslagen. 
Wilt u aan hen denken in uw gebed? 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 12 mei 18.00uur inleveren bij Inge 
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.  
Ten slotte:  
Het lukt me niet 
de wereld te redden. 
En wat ik doe 
lijkt zo nutteloos en klein. 
Maar laat de onmacht 
mij niet verlammen. 
En leer mij te zien 
hoe ik elke dag 
een licht 
kan zijn. 
Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Inge Riphagen 
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