Voetius 06-06-2024: Eethen en Drongelen

Diensten: Zondag 9 juni 2024
9:30uur Ds. J. Mulderij uit Wezep. (Viering Heilig Avondmaal)

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen.
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Deze zondag is er in verband met de viering van het Heilig Avondmaal geen kinderkerk.
Collecten:

- De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.

- De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

- Dederde is bestemd voor het orgel- en pianofonds.
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RAB0O0341531952) en van
het kerkbeheer (NLO9RAB00341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Bij de diensten: Deze zondag hoopt onze oud-predikant Ds. Mulderij de dienst te leiden, in deze
dienst vieren we het Heilig Avondmaal.
Ter voorbereiding delen we het lied van Sela, Aan uw tafel:
U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,

uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:

door de kracht van uw genade ben ik vrij!

We hopen u en jou te ontmoeten en wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199
(Andries van Klij).

Samen kerk-zijn:

Meeleven: We leven mee met Jacqueline Fluit. We denken ook aan andere zieken in onze gemeente,
gemeenteleden die eenzaam zijn en de rouw dragende in onze gemeente. Wilt u aan hen denken in
uw gebed?

Morgenstilte: Op woensdag 12 juni hopen we weer te beginnen met de morgenstilte. Een moment
van rust, bezinning, inspiratie, gebed en een woord van God. We beginnen om 9.30u en de kerk is
open vanaf 9.15u. Van harte welkom!

Hoeksteen: een herinnering voor de avond die gepland staat op 11 juni om 19.30u om met elkaar na
te denken over de renovatie van de Hoeksteen. Welkom!

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vdér maandag 27 mei 18.00 uur inleveren bij Inge
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.

Ten slotte:

Vertrouw steeds op de Heer,

Want Hij is sterk en trouw,

Hij zal er altijd zijn. — Jesaja 26:4

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Inge Riphagen
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