
 

Voetius 31-10-2024: Eethen en Drongelen 

Dienst: Zondag 3 november 2024  
9:30uur Ds. M.J. Luteijn uit Vuren. 

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. 
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten 
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid). 
Kinderkerk: Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Riet Schouten. Het thema deze zondag is: 
Samen één is beter dan verdeeld. Deze zondag staat 1 Korintiërs 1: 10-18 centraal: Paulus zegt dat de 
christenen in Korinthe een eenheid moeten vormen en geen aparte groepen die allemaal iets anders 
zeggen over het geloof. 
Collecten: 

De eerste collecte is de najaarscollecte van de GZB. Met de opbrengst van de najaarscollecte 
verzorgt de GZB Veritas-trainingen in Zimbabwe. Het grootste deel van de bevolking is 
christen, maar vaak is dat vermengd met traditionele religies. Ook christenen gaan naar 
toverdokters en houden zich bezig met magie. Zelfs bij kerkleiders is de kennis van de Bijbel 
beperkt. Genoeg redenen om juist in Zimbabwe te investeren in theologisch onderwijs. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde is bestemd voor het orgel- en pianofonds. 

Dienst: Woensdag 6 november 2024 (dankdag) 
19.00uur Dhr. N. van Splunter uit Rotterdam-Spangen. 

Collecten:  
 De eerste collecte is bestemd voor de Voedselbank Altena. 
 De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
 De derde collecte is bestemd voor het orgel- en pianofonds. 
Dienst: Zondag 10 november 2024 
 9.30uur Dhr. R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam. 
Kinderkerk: Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Hilde Donkersloot. Het thema deze zondag 
is: Veel delen, maar één geheel. Deze zondag staat 1 Korintiërs 12: 12-22 centraal: Paulus legt uit dat 
iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen één geheel vormen, net als bij een lichaam. 
Collecten: 
 De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie. 
 De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
 De derde collecte is bestemd voor het beeld- en geluidsfonds. 
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van 
het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Bij de diensten: Komende zondag hoopt Ds. Luteijn de dienst te leiden. Op 31 oktober is het 
Hervormingsdag, op deze dag denken we eraan dat Maarten Luther in 1517 een vel papier op een 
kerkdeur in het Duitse stadje Wittenberg spijkerde. Op dit vel stonden 95 stellingen waar hij het in de 
kerk niet mee eens was. Luthers actie sloeg in als een bom. De discussie laaide zo hoog op dat hij 
uiteindelijk besloot om uit protest een nieuwe kerk te beginnen. Daarom is 31 oktober de dag 
waarop mensen in protestante kerken het begin van hun eigen kerk vieren.  
Op woensdag 6 november hopen we dankdag te vieren.  
Het lijkt zo vaak zo heel gewoon. 
Het zoveel wat je kreeg, 
Het morgenlicht, je dagelijkse brood, de mensen om je heen. 
Dus ben ik dankbaar voor een dag, 
Om even stil te staan bij alles wat God aan ons gaf 
En voor ons heeft gedaan. (made by Alett) 
In deze dienst hoopt Dhr. N van Splunter voor te gaan. 



Op zondag 10 november hoopt Dhr. R Verkaik voor te gaan.  
Op deze dag is het de dag van de mantelzorg. Deze dag staat in het teken van de onschatbare waarde 
van mantelzorgers, die vaak onopgemerkt en met veel toewijding zorgen voor hun naasten. Hun 
inzet en liefde zijn cruciaal voor het welzijn van velen om hen heen. We willen samen stil staan bij 
hun onvermoeibare steun en erkenning geven aan hun belangrijke rol.  
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar gezegende diensten toe. 
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de diensten te komen? Bel dan even met 06-30737199 
(Andries van Klij). 
Samen kerk-zijn: 
Meeleven: We leven mee met Lucy van Veldhuisen en Ko Nieuwkoop die beide nog in het ziekenhuis 
verblijven na hun hartoperatie. 
We denken aan Jacqueline Fluit die ernstig ziek is. Ook willen we meeleven met hen die we niet bij 
naam noemen, maar die zorgen hebben om hun gezondheid. Speciaal noemen we deze keer ook alle 
mantelzorgers die om hen heen staan. 
Wilt u aan hen denken in uw gebed? 
Voedselbankactie: 
Op zondag 3 en woensdag 6 november a.s. (dankdag) zal de diaconie in de drie samenwerkende 
kerken van Genderen en Eethen/Drongelen een inzameling houden voor Voedselbank Altena. De 
voedselbank heeft het onderstaande boodschappenlijstje doorgegeven voor de inzameling.  
* Kristalsuiker (1 kg) 
* Chocopasta 
* Tarwebloem (1 kg) 
* Zout (1 kg) 
* Zonnebloemolie 
* Beschuit en crackers 
* Ontbijtgranen, muesli en cruesli 
* Jam, pindakaas en honing 
* Houdbare halfvolle melk 
Heeft u DE-punten en/of Geniet van het goede cadeaukaarten (postcodeloterij twv € 12,50)? Deze 
kunt u ook aan ons doneren. Van DE-punten ontvangen wij pakken koffie en van Geniet van ’t goede 
cadeaukaarten ontvangen wij groenteconserven. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
Agenda: Op 6 november bent u weer welkom in de kerk voor een morgenstilte, de kerk is open vanaf 
9.15u en we beginnen om 9.30u. Een moment van stilte, rust, een woord van God en gebed. Na 
afloop is er koffie in de consistorie. Welkom! 
Op dinsdag 5 november kunt u van 19.00-19.30uur weer collecte munten kopen in de Hoeksteen. 
JV de Brug: Op vrijdag 1 november hebben we weer een leuke avond op de planning staan. Op deze 
avond willen we met elkaar nadenken over het evangelie. Geeft dit een vast vertrouwen in je leven 
of is het voor jou meer een sprookje? Verder maken we er een gezellige avond van, met spelletjes. 
We beginnen de avond om 18.00uur met een gezamenlijke maaltijd en sluiten de avond rond 
22.00uur af. Kom je ook? Laat je even weten of je vervoer nodig hebt naar de Korenschoof in 
Babyloniënbroek. 
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 11 november voor 18.00uur inleveren 
bij Inge Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.  
Ten slotte:  
God, vandaag neem ik even de tijd voor U; 
Niet om iets te vragen, maar om U te danken voor alles wat U gaf dit jaar. 
Uw hulp en Uw trouw en voor het feit dat U steeds bij ons was. (Sestra) 
Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Inge Riphagen 
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