Voetius 30-01-2025: Eethen en Drongelen

Dienst zondag 2 februari:
9:30uur: Ds. K. Hage uit ’s Gravenzande. (Viering Heilig Avondmaal)

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen.

Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten

door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).

Kinderkerk: Deze zondag vieren we het Heilig Avondmaal, dus daarom is er geen kinderkerk.

Collecten:

De eerste collecte is bestemd project 10:27 van de GZB. (Columbia Somos Diaconos) De
Presbyteriaanse kerk van Columbia wil graag dienstbaar zijn aan de mensen in en buiten de
kerk. Door middel van een mooie cursus worden de kerken onderwezen over het belang van
dienstbaarheid in hun eigen omgeving. Op veel plekken is er armoede en geweld. De GZB
steunt lokale kerken in het opstarten van een eigen diaconaal project voor kwetsbare
mensen. (Somos Diaconos- wij zijn diakenen) Dit jaar ligt de focus op het ondersteunen van
Venezolaanse vluchtelingen.

De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

De derde is bestemd voor het beeld- en geluidsfonds.

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van

het kerkbeheer (NLO9RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.

Bij de diensten: Komende zondag hoopt onze oud-predikant Ds. Hage de dienst te leiden.

In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Heer, uw bloed dat reinigt mij,

doet mij leven en maakt mij vrij.

Heer, uw bloed dat nam mijn plaats

in het offer, dat U bracht.

En U wast mij, witter dan de sneeuw,

dan de sneeuw.

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht.

We hopen u te ontmoeten in de dienst en wensen elkaar een gezegende dienst toe.

Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199

(Andries van Klij).

Samen kerk-zijn:

Meeleven: We leven mee met de zieken in onze gemeente.

We denken in het bijzonder aan Lucy van Veldhuisen die in Altenahove verblijft en aan Dhr. Dijs uit

de C. Branderhorststraat die in het ziekenhuis heeft gelegen en afgelopen week thuis mocht komen,

maar nog erg verzwakt is.

We denken ook aan de rouwdragenden in de gemeente.

Ik ben veilig in Jezus armen.

Veilig ben ik bij Hem.

Ik ben veilig in Jezus armen.

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

We wensen hun en allen die rondom hen staan Gods nabijheid toe.

Wilt u aan hen denken in uw gebed?

Agenda: -Vrijdag 31 januari: stampottenbuffet in de regenboog bij de Herv. Kerk in Genderen.
-Dinsdag 4 februari: collectemunten verkoop van 19.00-19.30uur in de Hoeksteen.
-Woensdag 12 februari: 9.30uur morgenstilte.

-Woensdag 12 februari: 19.30uur Bijbelkring in de Hoeksteen.
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vddr maandag 3 februari 18.00uur inleveren bij Inge
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.



mailto:voetius@hervormdeethendrongelen.nl

Ten slotte:

Was mij witter dan sneeuw,

was mij schoon van mijn schuld.

Zie mijn offer, Heer: mijn berouw.

Wees mij genadig, o God,

heb met mij toch geduld.

Wees barmhartig, ik pleit op Uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in 't licht.
Laat mij weer leven voor Uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw,

laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij witter dan sneeuw,

maak mij sterk door Uw geest.

Schep een zuiver hart diep in mij.

Laat mij dicht bij U zijn.

U alleen, Heer geneest.

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Inge Riphagen



