Voetius 28-11-2024: Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 1 december. Eerste Advent.

9:30uur Dhr. W. Rijneveld uit Gorinchem.
Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen.
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Deze zondag is er kinderkerk onder leiding van Annemarie Gouda. Het thema deze zondag
is: Naomi en Ruth gaan naar Bethlehem. Deze zondag is de eerste van een blok met vijf verhalen waarin
de stad Bethlehem en de gebeurtenissen die daar plaatsvinden in het middelpunt staan. Beginnend bij
het verhaal over Ruth die met Naomi naar Bethlehem reist, en eindigt met de geboorte van Jezus.
Op deze zondag staat Ruth 1: 1-22 en Ruth 4: 13-22 centraal: Naomi keert uit Moab terug naar
Bethlehem. Haar schoondochter Ruth wil haar niet in de steek laten en gaat met haar mee. Dankzij
haar trouw wordt Ruth, ook al is ze een vrouw uit een vreemd land, de stammoeder van het
koningshuis van David.
Collecten:

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

De derde is bestemd voor het Quotumafdracht.
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van
het kerkbeheer (NLO9RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Bij de diensten: Komende zondag is het de eerste adventszondag en hoopt Dhr. Rijneveld de dienst
te leiden. We luisteren naar een adventslied terwijl de eerste adventskaars aangestoken wordt.
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar gezegende diensten toe.
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de diensten te komen? Bel dan even met 06-30737199
(Andries van Klij).
Samen kerk-zijn:
Meeleven: We leven mee met de zieken in onze gemeente.
We denken aan Gerard Combee die afgelopen week tijdens zijn werk een ernstig auto-ongeluk heeft
gehad. Hij heeft zijn tweede nekwervel gebroken en heeft een halo frame gekregen waar hij
minimaal 12 weken in moet. Hij mocht wel thuiskomen uit het ziekenhuis. We wensen hem Gods
nabijheid toe bij het herstel.
Wilt u aan hen denken in uw gebed?
Agenda:
-Morgenstilte: Op 4 December bent u weer welkom in de kerk voor een morgenstilte, de kerk is open
vanaf 9.15u en we beginnen om 9.30u. Een moment van stilte, rust, een woord van God en gebed.
Na afloop is er koffie in de consistorie. Welkom!
-Bijbelkring: Op woensdag 4 december hopen we weer bij elkaar te komen. De avond begint om
19.30uur in de Hoeksteen. We behandelen hoofdstuk 2 uit het boekje “De Leerlingen” van de
gelijknamige podcast van de EO. De leiding is in handen van Chris Treffers. ledereen is van harte
welkom!
-Kinderkerstfeest: Zaterdagavond 21 december vieren de clubs en de kinderkerk het kerstfeest in de
Hoeksteen. Zie de uitnodiging voor verdere informatie.
-High tea workshop: We nodigen alle dames vanaf 14 jaar van harte uit voor een gezellige High Tea
workshop! Kom samen met ons genieten van heerlijke thee en lekkernijen nadat we deze met elkaar
tijdens een gezellige middag hebben klaar gemaakt. Deze middag hopen we op 18 januari van 14.00-
17.00uur te houden in de Hoeksteen. De kosten voor deze middag bedragen 10 euro. Graag
aanmelden via WhatsApp voor 20 december. Dit kan bij Barry v.d. Kolk (06-22614230) en Jolanda
Gouda (06-23534778). We hopen vele van jullie te mogen verwelkomen.



Kerstkaarten: De komende 3 weken liggen er in de toren kerstkaarten voor oudere en jongere
gemeenteleden die buiten ons dorp wonen maar wel met ons verbonden zijn. We willen u en jou
vragen om hier je naam op te zetten. Riet Schouten zorgt dan dat de kaarten op de juiste plaats
terecht komen. Het is goed om in deze adventsperiode ook op deze manier de verbinding met elkaar
te zoeken, zodat de gemeenteleden die verder weg wonen zich verbonden weten met onze
gemeente.

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vdér maandag 2 december voor 18.00uur inleveren
bij Inge Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.

Ten slotte:

Advent is kijken naar wat komt,

hoewel er weinig zicht is.

Je steekt een kaars aan in de nacht,

omdat je iets van God verwacht:

een wereld waar het licht is.

Advent is kijken naar wat komt,

zoals toen, lang geleden.

Er werd een kind van God verwacht,
een kind van licht, een kind vol kracht,
een kind dat zorgt voor vrede.

Advent is kijken naar wat komt.
Advent is durven hopen.

Het kerstkind is een nieuw begin.
We slaan de weg naar vrede in.
Die moet je verder lopen.

Advent is kijken naar wat komt.

Advent is durven dromen,

is licht zien in de duisternis,

geloven dat God met ons is

en dat zijn rijk zal komen.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Inge Riphagen
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