
 

Voetius 27-02-2025: Eethen en Drongelen 

Dienst zondag 2 maart: 
9:30uur: Prop. T.C. Kraan uit Utrecht. (Gezamenlijke dienst met Genderen.) 

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. 
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten 
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid). 
Kinderkerk: Deze zondag is de tweede van een blok met drie teksten uit de brieven die in het Nieuwe 
Testament staan. We lezen over de wapens waarmee christenen zich moeten verdedigen tegen de 
kwade machten, over hoe we een voorbeeld voor anderen kunnen zijn in woorden en in daden, en 
over de liefde die van God komt. We lezen zondag 1 Timotheüs 4: 11-16 Timotheüs moet een 
voorbeeld zijn voor iedereen. 
Collecten: 

De eerste collecte is de voorjaarscollecte van de GZB. De presbyteriaanse Kerk in Colombia 
groeit! Op steeds meer plaatsen ontstaan nieuwe gemeenten. Ook komt er steeds meer oog 
voor de vele vluchtelingen in het land en kinderen uit achterstandswijken. Om dit mooie werk 
verder uit te bouwen, is een nieuwe generatie kerkelijk werkers nodig. De GZB investeert 
daarom graag in het theologisch onderwijs in Colombia. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. 

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van 
het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Bij de diensten: Komende zondag hoopt Prop. Kraan de dienst te leiden, deze dienst is een 
gezamenlijke dienst met Genderen.  
We hopen u te ontmoeten in de dienst en wensen elkaar een gezegende dienst toe. 
Na de dienst bent u allemaal van harte welkom in de Hoeksteen voor ontmoeting met elkaar onder 
het genot van koffie, thee en fris. Hartelijk welkom! 
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 
(Andries van Klij). 
Samen kerk-zijn: 
Meeleven: We leven mee met de zieken in onze gemeente. 
We denken in het bijzonder aan Lucy en Gijs van Veldhuisen, nu Lucy weer thuiskomt, maar veel zorg 
nodig heeft. Ook denken we aan Dhr. Dijs uit de C. Branderhorststraat die op dit moment in een 
verzorging/revalidatiecentrum in Oss verblijft en we denken aan Edwin Sankalla en Janneke Rochat, 
omdat de uitslag van de scan van Edwin niet goed was en er nu extra onderzoek volgt, wat veel 
spanning en onzekerheid met zich meebrengt. 
We denken aan de rouw dragende in de gemeente. 
We wensen hun en allen die rondom hen staan Gods nabijheid toe. 
Wilt u aan hen denken in uw gebed? 
Agenda: 
Collectemunten: Dinsdag 4 maart kunt u weer collectemunten kopen in De Hoeksteen van 19.00-
19.30uur.  
Bijbelkring: Woensdagavond 5 maart komen we weer bij elkaar om 19.30uur in De Hoeksteen. We 
behandelen hoofdstuk 3 vanaf punt 3.5 uit het boekje “De Leerlingen”, van de gelijknamige podcast 
van de EO. Theo heeft de leiding. Iedereen, ook vanuit Genderen, is van harte welkom! 
Pastoraat: Wij willen als kerk omzien naar elkaar en daarom graag meeleven met u in blijde tijden, 
maar zeker ook in momenten van verdriet, zorg en ziekte. Heel vaak weten we dit niet, maar we 
kunnen alleen meeleven als u dit met ons deelt. Daarom nogmaals de oproep: als u medeleven op 
prijs stelt, laat het dan weten aan de kerkenraad. Dit kan door ons persoonlijk te benaderen of door 
een bericht te sturen naar: pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl 

mailto:pastoraat@hervormdeethendrongelen.nl


Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 3 maart 18.00uur inleveren bij Inge 
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.  
Ten slotte:  
Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan met ons heeft, 
waarin zich zijn heil en mijn twijfels verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
En ook dat zijn boodschap de mens kan bevrijden 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
En dat Hij ons telkens de durf wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal, 
om buiten onszelf voor de ander te leven; 
ons kleine begin van zijn groot ideaal. 
 
Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt 
en ’t morgenrood rijst dat zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 
 
Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Inge Riphagen 
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