Voetius 20-03-2025: Eethen en Drongelen

Dienst zondag 23 maart:
9:30uur: Kand. W. Rijneveld uit Gorinchem.

Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen.
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Er is zondag kinderkerk onder leiding van Christa van Helden. We lezen de derde tekst van
de zeven teksten die we lezen op weg naar Pasen. Zondag staat Jesaja 35: 1-10 centraal: God belooft
aan het volk van Israél dat er een nieuwe tijd zal komen. Dan zullen er in de woestijn bloemen bloeien
en bomen groeien, zoals in een prachtige tuin. In die tijd zal er vrede zijn; angst en verdriet zullen
verdwijnen.
Collecten:

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RAB0O0341531952) en van
het kerkbeheer (NLO9RAB0O0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Bij de diensten: Zondag is de derde zondag in de veertigdagentijd, de periode van bezinning en
toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. De naam van deze zondag: Occuli (Latijn voor ogen) is
ontleend aan Psalm 25:15. Ik houd mijn oog gericht op de Heer, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Kand. Rijneveld hoopt de dienst te leiden.
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar gezegende diensten toe.
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199
(Andries van Klij).
In Memoriam: Op 5 maart overleed in de gezegende leeftijd van 91 jaar ons gemeentelid Elisabeth
Geertruida Treffers-Braspenning, beter bekend als Bets. Boven de rouwkaart staat: Uw genade is mij
genoeg. Bets was een zorgzame en betrokken moeder, oma en overgroot oma. Ze was een trouwe
kerkganger, de laatste jaren leefde ze vanuit huis trouw mee met de diensten. Bets was niet bang
om te sterven, want zei ze: “ik weet waar ik heenga”. Op 12 maart hebben we Bets begraven in
Drongelen na een dienst van Woord en Gebed in de kerk in Eethen. Ze had de liturgie zelf bepaald,
voor een groot deel gelijkend op die van haar man die in 2003 overleed. De tekst uit Johannes 14
vers 2 stond centraal: “In het huis van de Vader zijn vele woningen (anders zo zou Ik het u gezegd
hebben). Ik ga heen om u plaats te bereiden”. We bidden om kracht en Gods nabijheid voor haar
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en haar enig overgebleven zus.
Samen kerk-zijn:
Meeleven: We leven mee met de zieken in onze gemeente.
We denken aan Dhr. Dijs die nog steeds verblijft in het verpleeghuis/revalidatie centrum. Het gaat
beter met hem, hij is erg blij met het meeleven dat hij uit de gemeente ontvangt.
We leven mee met Marcella van der Vendel en haar gezin, afgelopen week overleed de vader van
Marcella. We wensen hun Gods troostende nabijheid toe.
Wilt u aan hen denken in uw gebed?
Agenda: Op 26 maart bent u weer welkom in de kerk voor de morgenstilte. De kerk is open om
9.15uur en we beginnen om 9.30uur. Een moment van stilte, rust, een woord van God en gebed. Na
afloop is er koffie in de consistorie.
JV De Brug: Vrijdag 4 april hopen wij weer op kamp te gaan. Wij willen u van harte uitnodigen om
ons te komen uitzwaaien om 16.30uur bij de kerk in Babyloniénbroek.
We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om voor ons te koken, zodat we als we
op de kamp locatie aankomen gelijk kunnen eten. Onze voorkeur gaat uit naar 2 pannen macaroni en
2 pannen nasi. Als u voor ons wil koken, wilt u dit dan doorgeven aan: Danielle Krols (06-23966193).



Website kerkomroep: Afgelopen maandag is de website van Kerkomroep vernieuwd. De website
werkt zoals u gewend bent, maar ziet er anders uit. Bij problemen rondom het meekijken en/of
luisteren van de dienst, kunt u contact opnemen met Stefan Riphagen (06-20269090).

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vddr maandag 24 maart 18.00uur inleveren bij Inge
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.

Ten slotte:

Langs de Via Dolorosa hadden onze voetstappen moeten staan.

Maar Jezus ging de weg die wij hadden moeten gaan.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Inge Riphagen
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