Voetius 09-01-2025: Eethen en Drongelen

Dienst zondag 12 januari:

9:30uur: Prop. G. Vierwind uit Putten.
Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen.
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid).
Kinderkerk: Er is deze kinderkerk onder leiding van Hanneke Meijvogel. We lezen verder in het
evangelie van Johannes over geloven en begrijpen wie Jezus is. Het thema deze zondag is: Jezus
verandert water in wijn. Op deze zondag staat Johannes 2: 1-12 centraal: tijdens een bruiloft in Kana
verandert Jezus water in wijn.
Collecten:

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie.

De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer.

De derde is bestemd voor het Quotumafdracht.
Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RAB0O0341531952) en van
het kerkbeheer (NLO9RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan.
Bij de diensten: Komende zondag hoopt Prop. Vierwind de dienst te leiden.
We hopen u te ontmoeten in de dienst en wensen elkaar een gezegende dienst toe.
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199
(Andries van Klij).
Samen kerk-zijn:
Meeleven: We leven mee met de zieken in onze gemeente.
We denken in het bijzonder aan Lucy van Veldhuisen die in Altenahove verblijft.
We denken ook aan de rouw dragende in de gemeente, in het bijzonder noemen we de Fam. Schuit
die hun broer en zwager moeten missen en de familie van Jacqueline Fluit.
We wensen hun en allen die rondom hen staan Gods nabijheid toe.
Wilt u aan hen denken in uw gebed?
In Memoriam: Zaterdag 28 december 2024 overleed Jacomina Johanna Fluit op de leeftijd van 68
jaar. In 1979 deed ze in onze kerk belijdenis van haar geloof. Een aantal jaar daarna verhuisde ze naar
Veen en woonde ze met haar gezin ook twee keer voor een periode op Aruba. De laatste jaren
woonde ze in Drongelen. Tot haar pensioen zo’n twee jaar geleden heeft Jacqueline op verschillende
basisscholen lesgegeven. Ze genoot van het leven: van muziek, lekker eten, reizen en familie. Eind
2023 werd ze ziek. Een hele poos leefde ze met haar dochters en verdere familie tussen hoop en
vrees. Ze klampte zich vast aan het leven en haar familie. Uiteindelijk gaf haar lichaam het op en
gleed ze rustig weg.
Tijdens de rouwdienst op 3 januari jl. dachten we naar aanleiding van Psalm 139: 9 en 10 na over God
die ons kent en doorgrond en er altijd en overal is en ons vasthoudt, ook als wij los moeten laten.
We denken aan haar dochters, hun partners, de kleinkinderen en verdere familie en wensen hun
Gods troostende nabijheid toe.
Bijbelkring: Op woensdag 15 januari hopen we weer bij elkaar te komen. We behandelen het vervolg
van hoofdstuk 2 uit het boekje “De Leerlingen”, van de gelijknamige podcast van de EO. André heeft
de leiding. We beginnen om 19.30uur in de Hoeksteen. ledereen is van harte welkom!
Morgenstilte: Op woensdag 15 januari bent u weer welkom in de kerk voor een morgenstilte, de kerk
is open vanaf 9.15u en we beginnen om 9.30u. Een moment van stilte, rust, een woord van God en
gebed. Na afloop is er koffie in de consistorie. Welkom!
Actie Kerkbalans:
Met de campagne ‘Actie Kerkbalans’ vragen kerken in Nederland hun leden om een bijdrage. Deze
grootste fondsenwervende actie van ons land wordt dit jaar gehouden van 11 tot 25 januari. Ook de
Hervormde gemeente Eethen en Drongelen doet mee.



U ontvangt een brief en een antwoordformulier waarin u kunt aangeven met welk bedrag u dit jaar
onze gemeente wilt steunen. Kerk-zijn kost geld. Het kerkgebouw moet worden onderhouden en in
de winter staat tijdens de diensten de verwarming aan. De activiteiten die we organiseren kosten
geld — al proberen we natuurlijk met zo weinig mogelijk middelen mooie dingen te doen! Een kerk
krijgt geen subsidie van de overheid, maar is afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Vergelijk
het met een lidmaatschap van de sportvereniging of abonnement op de krant. Daarom krijgt
iedereen van 18 jaar en ouder die op een of andere manier bij de kerkelijke gemeente betrokken is
het verzoek om zijn of haar financiéle steentje bij te dragen.

Voor het beroepingswerk is het van groot belang dat onze financién op orde zijn. Vandaar dat we u
juist nu oproepen om gul te geven. U kunt de kerk steunen met een vast bedrag per maand of jaar, of
met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen zijn van harte welkom en helpen mee. Het is goed om
te weten dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan de plaatselijke gemeente.

De Kerkrentmeesters
Verantwoording

Kerkbeheer
Kerkbeheer.......coovvvevvvveiciiceceeinn, €396,42
Quotumafdracht .......cccocevveeeeivinirenee. €63,40
Orgel- en pianofonds ........ccccceeeveunne. €66,-
Onderhoudsfonds ......ccccceveeeecvervenenns €42,30
Beeld- en geluidfonds .......ccccccoevveenees €144,05
Instandhouding Pred. pl. ....cccceevruennne. €16,40
Verjaardagsfonds november ............... €146,40
Verjaardagsfonds december ............... €61,-

Oude metalen .......cocveeeeveeveeeierrevennen, €465,-
Giften en collecten via bank ................. € 1.053,50
Nagekomen voor dankdag ................... € 250,-
Diaconie

Ark MiSSION ..oovvieeeceeiceeee e €98,70
Movu Moldova (kerstnachtdienst) .....€517,57
Kerk in ACtie .o..oeeveeevvveeee e, €232,80
Woord en Daad .......ccoceeeveeeveveeeeeiieeeneee €82,-
Plaatselijke diaconie collecten .............€547,45
Giften ontvangen via bank ................... €700,-
Giften ontvangen bij kerstattenties en engeltjesactie ...................... €173,-

Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u véér maandag 13 januari 18.00uur inleveren bij Inge
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.

Ten slotte:

Er is vrede ver voorbij de onrust.

Er is blijdschap dieper dan de tranen.

Er is sterkte zelfs in onze zwakte.

Er is trouw die ons niet zal verlaten.

Er is hoop die groter dan de dood is.
Er is leven sterker dan het sterven.

Er is licht dat niemand ooit kan doven.
Er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Onze hulp en onze hoop is in U voor eeuwig.
En dus, richten wij onze harten naar boven.
Vertrouwen wij op de God die wij loven.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Inge Riphagen
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