
 

Voetius 06-03-2025: Eethen en Drongelen 

Dienst zondag 9 maart: 
   9:30uur: Ds. C. van Andel uit Amsterdam. 

Kinderkerk: Deze zondag is de eerste van een blok met zeven teksten die we lezen op weg naar Pasen. 
Het thema is: De tuin van Eden. Op deze zondag staat Genesis 2: 8-25 centraal: God maakt voor de 
eerste mensen een prachtige tuin in het land Eden, waar ze in vrede met elkaar leven en met de dieren, 
in de nabijheid van God. 
Collecten:  

De eerste collecte is bestemd voor de GZB-project 10:27 Op weg met nieuwe gelovigen. 
Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een Christelijke gemeente. Relatief 
veel migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof 
komen ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot 
als ze de weg van Jezus willen gaan. We willen hen helpen met hun zorgen en problemen. DE 
medewerkers van Stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en 
de cultuur van de mensen. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en 
overheidsinstanties om problemen op te lossen. Ook worden gemeenteleden geholpen 
migranten beter te begrijpen en wordt de verbinding met de plaatselijke kerk versterkt, zodat 
de migranten met Gods hulp weer kunnen bouwen aan hun toekomst. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is bestemd voor het orgel- en pianofonds. 

Dienst woensdag 12 maart Biddag voor gewas en arbeid: 
   19.00uur: Dhr. N. van Splunter uit Rotterdam-Spangen. 

Collecten: 
De eerste collecte is bestemd voor Voedselbank Altena. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is bestemd voor het orgel- en pianofonds. 

Dienst zondag 16 maart: 
   9.30uur: Ds. A. Hamstra uit Bergen op Zoom. 

Kinderkerk: We lezen de tweede tekst op weg naar Pasen. Het thema is: God stuurt de mensen weg 
uit de tuin. Centraal staat deze zondag Genesis 3: 1-24: God heeft de mensen verboden om de vruchten 
te eten van de boom midden in de tuin. Maar de slang haalt hen over om wel van de boom te eten: 
dan zullen ze als God zijn. Omdat de mensen gedaan hebben wat God verboden had, worden ze door 
God uit de tuin van Eden weggestuurd. Ze kunnen niet meer in Gods directe nabijheid leven. Er komt 
een einde aan de vrede en harmonie van de tuin. 
Collecten: 

De eerste collecte is bestemd voor Vakantieweek nieuw Hydepark. 
De tweede collecte is bestemd voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is bestemd voor het beeld- en geluidsfonds. 

Rekeningnummers: We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van 
het kerkbeheer (NL09RABO0341543101) en bevelen alle collectes van harte bij u aan. 
Kinderoppas: Voor de kleinste kinderen is er iedere morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. 
Wilt u hier als (groot)ouders gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag voor 12.00 uur weten 
door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040 (Ingrid). 
Bij de diensten: Aankomende zondag is de eerste zondag van de veertigdagentijd. We mogen ons in 
deze weken voorbereiden op het verlossend werk van Jezus Christus. Zondag 9 maart hoopt Ds. C. 
van Andel de dienst te leiden.  
Woensdag 12 maart is het biddag voor gewas en arbeid, Dhr. N. van Splunter zal deze dienst 
voorgaan. 
Biddag: 



Laten we van elke dag een biddag maken. 
Elke dag stilstaan bij wie God is en wat Hij doet. 
Elke dag ons verwonderen over het werk van Zijn handen. 
Elke dag beseffen dat we zonder Zijn zegen niet kunnen. 
Zondag 16 maart hoopt onze oud-predikant Ds. A. Hamstra de dienst te leiden. 
We hopen u te ontmoeten en wensen elkaar gezegende diensten toe. 
Kerkauto: Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 
(Andries van Klij). 
Samen kerk-zijn: 
Meeleven: We leven mee met de zieken in onze gemeente. 
We zijn dankbaar dat Lucy van Veldhuisen thuis mocht komen uit Altenahove. 
We denken in het bijzonder aan Dhr. Dijs die nog steeds verblijft in het verpleeghuis/revalidatie 
centrum. Het gaat iets beter met hem, omdat hij het leuk vindt om kaarten vanuit de gemeente te 
ontvangen vermelden we hierbij zijn adres: 
Verpleeghuis De Wellen 
Dhr. J. Dijs kamer 30, Begijnenstraat 40, 5341 GB Oss. 
 We denken aan de rouw dragende in de gemeente. 
We wensen hun en allen die rondom hen staan Gods nabijheid toe. Wilt u aan hen denken in uw 
gebed? 
Agenda: Op 12 maart bent u weer welkom in de kerk voor de morgenstilte. De kerk is open om 
9.15uur en we beginnen om 9.30uur. Een moment van stilte, rust, een woord van God en gebed. Na 
afloop is er koffie in de consistorie.  
Voetius: Kopij voor de volgende Voetius kunt u vóór maandag 17 maart 18.00uur inleveren bij Inge 
Riphagen (06-12160060) of voetius@hervormdeethendrongelen.nl.  
Ten slotte:  
Bid niet alleen omdat je iets nodig hebt, 
Maar omdat er veel is om God dankbaar voor te zijn! 
Hartelijke groet namens de kerkenraad, 
Inge Riphagen 
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