
Voetius 41 Eethen en Drongelen 
 
Dienst: Zondag 17-12-2023 
09:30 uur: Ds. L. Wüllschleger, Harderwijk 
15.30u Kees Pastoor, Nieuwendijk:  kinderkerstfeest  
Komende  zondag  17 december is er om 15.30u kinderkerstfeest in de Hervormde kerk van Eethen. 
In deze dienst komt KidsCrew optreden. Dit is een interactieve voorstelling voor de hele familie. 
KidsCrew neemt je mee in het verhaal van kerst. Met mooie nieuwe liedjes, maar ook bekende nummers 
om mee te zingen. Iedereen is welkom, dus neem zeker je buurvrouw, tante en de rest van de familie mee. 
Na afloop is er voor iedereen warme chocomel en voor de kinderen een attentie. 
Ook is er de mogelijkheid om Kees Pastoor nog de hand te schudden en afscheid te nemen. 
Tot zondag!! 
Kinderoppas:  
Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders 
gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje 
naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik). 
Kerkauto:  
Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij). 
Rekeningnummers:  
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer 
(NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte 
aan! 
Collecten:  
De eerste collecte is voor Hulp voor Helden-stichting KPPR (voormalig PIT)  
Vanuit de Christelijke overtuiging vindt Hulp voor Helden dat,  als wij als maatschappij van mensen vragen 
zich in te zetten voor onze gemeenschappelijke ‘vrijheid, vrede en veiligheid’ – dat wij deze inzet 
ook als maatschappij moeten erkennen, waarderen en steunen. En dat begint al op het moment 
dat een militair zijn opleiding start tot aan het moment dat hij of zij de dagelijkse werkzaamheden 
uitvoert en zich inzet tijdens vredes- en oorlogsmissies; én alle jaren daarna. Dus ook na het verlaten van de 
militaire dienst. 
Met de giften die Hulp voor Helden ontvangt  zetten zij zich in om het welzijn van militairen, veteranen en 
hun thuisfront te bevorderen zodat zij zich door de maatschappij erkend, gewaardeerd en gesteund 
voelen. Meer informatie kunt u vinden op www.hulpvoorhelden.nl 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is voor het orgelfonds.  
Berichten van onze kerkelijk werker: 
In een stal… 
Een stal is nou niet dat je zegt een ideale plaats voor een bevalling. Stel je voor… hoe houd je alles schoon 
en warm? En het is evenmin een geschikte plaats voor Hem, de Nakomeling uit het geslacht van David die 
voor altijd zou regeren. Voor de verwachte Messias. Voor Hem die kwam om ons mensen te bevrijden, te 
redden, te vergeven. Zodat wij voor altijd zonder angst God mogen kennen, vertrouwen en ons laten leiden 
door Hem. Je zou een keurig ingerichte babykamer verwachten, wiegje opgemaakt, kruikjes klaar, luiers op 
stapeltjes… laat maar komen. Maar nee hoor… 
De stal zou goed een metafoor, een vergelijking, kunnen zijn met ons bestaan, ons leven, onze 
omstandigheden, ons hart of een donker deel daarvan. Een plaats waar je van alles kunt verwachten, maar 
geen redding, hulp, hoop of nieuw leven door Jezus. En toch kiest Hij een stal. Een wereld in duisternis en 
angst, zoals Zacharias bezong. Eerder koos God er al voor om het niet te laten bij duisternis en chaos, maar 
door scheppend te spreken kwam er licht, lucht, ruimte, en allerlei vormen van leven. Dat geeft hoop. Voor 
jou en voor mij. Juist op die ‘plaatsen’ waar wij tobben met onze moeiten, vluchten voor het pijnlijke, 
wegduiken voor dat waarvoor we ons schamen, willen bedekken wat het daglicht niet kan verdragen of 
moedeloos worden van ons getwijfel. Juist daar wil Hij Licht zijn. Voor de wereld. Te beginnen in ons eigen 
hart en leven. 
  

http://www.hulpvoorhelden.nl/


Er wordt op de deur van ons hart geklopt. Hij wil graag een plaats. Juist hier, nu, zo, in mij. Dat 
revolutionaire initiatief kan uitlopen op een grote bevrijding. Wij mogen knielen aan Zijn kribbe. En ons – 
vooruit kijkend naar Zijn leven en werk – de voeten laten wassen. Zo kwam Hij bij ons. Heel gewoon? 
Ontmoetingsmiddag – wordt vervolgd! 
Op donderdag 7 december hadden we weer een gezellige ontmoetingsmiddag. Met koffie, heerlijke 
zelfgemaakte taart en een kleine maar veelbewogen sjoelcompetitie was het weer erg gezellig. We sloten af 
met gezamenlijk gebed voor wie en wat ons aan het hart gaat. 
In het nieuwe jaar wordt deze traditie voortgezet; houd de Voetius maar goed in de gaten! 
Morgenstilte 
In de Adventsperiode is er op 21 december een Morgenstilte. Om 9:15u en 9:30 luidt de klok waarna in 
stilte kan worden gebeden, geluisterd, gemijmerd en gezongen. Welkom in de stilte en de warmte, zo vlak 
voor Kerstmis! We besluiten deze Morgenstilte met koffie en iets lekkers. 
Afronding 
Zoals inmiddels vast en zeker bekend zal ik per 1 januari mijn werkzaamheden beëindigen. Dat is al heel 
snel… eigenlijk te.. Je bouwt iets op. Vertrouwen, een band. Dat laat je niet zomaar gaan. Tot die tijd zal ik 
nog bezoeken brengen, waarvan ook wat kortere, om even persoonlijk gedag te zeggen. 
Vrede en alle goeds, Kees Pastoor 06 -57 32 30 18 
Voetius:  
We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De 
kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 18 december 12.00u bij bovenstaand 
mailadres. Let op: de voetius verschijnt dan voor 3 weken. 
Tenslotte:  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat 
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