
Voetius 39 Eethen en Drongelen 
 
Dienst: Zondag 3-12-2023 
09:30 uur: Ds. A.H. Groen, Rijsoord 
Kinderoppas:  
Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders 
gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje 
naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik). 
Kinderkerk:  
Tijdens de morgendienst is er kinderkerk onder leiding van Annemarie met als thema: de geboorte van 
Johannes aangekondigd. 
Kerkauto:  
Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij). 
Rekeningnummers:  
We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RABO0341531952) en van het kerkbeheer 
(NL09RABO0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte 
aan! 
Collecten:  
De eerste collecte is voor stichting Hart van Homo’s. Hart van Homo’s wil informatie geven en steun bieden 
aan christen-jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan. Daarbij gaat 
het om vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Hoe kan ik mezelf zijn?’, ‘Wie is God voor mij?’, ‘Wat mag ik verwachten 
van de (kerkelijke) gemeente?’ Ook vragen over het al dan niet aangaan van een (seksuele) relatie of een 
vriendschap kunnen aan de orde komen. 
Hart van Homo’s  wil een plek bieden waar deze jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie 
ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel. Ook willen zij laten zien dat en hoe het mogelijk is om als homo 
– ook zonder seksuele relatie – een goed en vervuld leven te leiden. 
De stichting wil een veilige en ondersteunende omgeving creëren voor hen die als christen recht willen 
doen aan hun eigen homo-zijn. Dit betekent concreet dat wanneer een jongere nog niet weet welke weg 
hij/zij wil gaan, het werk van de stichting erop gericht is steun te bieden tijdens deze zoektocht, zonder 
daarin een keuze af te dwingen. 
Om de doelstelling van de stichting en het beleid te realiseren, bieden zij onder andere: informatie via de 
website, de mogelijkheid van coaching via email of een gesprek, trainingen, advisering en toerusting 
(kerkenraden, onderwijzend personeel, jeugdleiders e.d.), inspiratiebijeenkomsten voor kerkelijke 
gemeenten, bijbelstudiegroepen voor jongeren en gastlessen op scholen. Meer informatie kunt u vinden 
op: hartvanhomos.nl 
De tweede collecte is voor het kerkbeheer. 
De derde collecte is voor de quotum afdracht.  
Berichten van onze kerkelijk werker: 
Een nieuw begin.. 
Afgelopen zondag was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag, Christus-Koning, 
Voleindingszondag; allerlei benamen met rijke inhoud. Zondag 3 december begint het nieuwe kerkelijk jaar 
met de Advent. Verwachten. Uitzien naar… Naar Kerst. Maar ook naar de terugkomst van Gods Zoon op 
aarde. Om alles nieuw te maken, onze tranen af te wissen om ze in Zijn handen te nemen. Advent mag ook 
een periode van verstilling en bezinning zijn. Ruim twee jaren geleden had ik te maken met een persoonlijke 
crisis. Bijbellezen en bidden was moeilijk. Het waren flarden. Overigens: die ‘flarden’ boden meer dan 
genoeg hoop om een weg vooruit te vinden. Maar met Advent ben ik toen weer begonnen om meer 
regelmatig in de Bijbel te gaan lezen. Soms maar korte stukje. Lezen totdat iets mij raakte en ik het in gebed 
kon brengen. Dat gaf me hoop en kracht. En meer verwachting. Zo mag Advent zijn. Zo mag iedereen, elk 
jaar, opnieuw beginnen. Dat is liefde, dat is genade. En in de kerk iedere week weer een kaars dichterbij 
Kerst. Allen een gezegende Advent toegebeden. 
Ontmoetingsmiddag 
Op donderdag 7 december hopen we weer een gezellige ontmoetingsmiddag te hebben. Vanaf 13:30 in De 
Hoeksteen is er koffie en thee, zijn er spelletjes en is er tijd voor ontmoeting en gesprek. Kom er gezellig bij! 
  



Morgenstilte 
In deze Adventsperiode is er op donderdag 7 en 21 december een Morgenstilte. Om 9:15u en 9:30 luidt de 
klok waarna in stilte kan worden gebeden, geluisterd, gemijmerd en gezongen. Welkom in de stilte en de 
warmte! 
Uit de gemeente 
We zijn dankbaar en blij met de familie Arendse (Hoofdveld 29) dat zij op 24 november mochten vieren dat 
zij 40 jaren zijn getrouwd! Dat is een groot feest waard, zeker ook na moeite en zorgen rond gezondheid, 
zo’n tien jaar geleden. In goede en kwade dagen zijn jullie gedragen en verbonden gebleven. En dat jullie 
onder de zegen van onze hemelse Vader nog vele jaren samen zullen beleven! 
Vrede en alle goeds, Kees Pastoor 06 -57 32 30 18 
In memoriam: 
De kerkenraad kreeg het droevige nieuws dat is overleden: 
Tietje Geertje Willemse-Postma, echtgenote van ons oud-predikant Ds. J. Willemse. Zij is geboren op 4 
oktober 1939 in Bennekom en is overleden op 18 november in Sommelsdijk. 
Ds. Willemse was verbonden aan de Hervormde Gemeente Eethen en die van Drongelen van 1969-1976. 
Mevr. Willemse was erg gezien in onze gemeenten. Samen met haar man hebben zij de jeugdclubs 
opgericht en de dameskring. Alles werd in de pastorie georganiseerd, evenals de catechisatie, de Hoeksteen 
was er toen nog niet. Ook in de gemeente was zij actief in bezoeken afleggen. Befaamd was het bakken van 
oliebollen aan het einde van het jaar, het beslag maken in de pastorie, bakken in de garage. Het gezin 
Willemse kreeg 4 zonen in Eethen en nog 1zoon in Stad aan het Haringvliet. Helaas is hun zoon Thomas op 
jonge leeftijd overleden, hij rust op de begraafplaats van Eethen. Wij herinneren haar als een warme vrouw 
die veel voor onze gemeente heeft betekend. Wij wensen Ds. Willemse en zijn kinderen en de kleinkinderen 
Gods steun toe. Het correspondentieadres is: Acacia5, 3247 DA Dirksland. 
Vertrek pastoraal medewerker Kees Pastoor: 
Kees heeft aan de kerkenraad gemeld dat hij per 1 januari full time aan de slag gaat bij de Protestantse 
Maranathakerk  in Alphen aan de Rijn; de gemeente waar hij al een aantal jaren werkzaam is. 
Dit betekent dat hij gaat stoppen als pastoraal werker in onze gemeente. We vinden dit erg jammer, maar 
begrijpen zijn keuze. We zijn dankbaar voor wat hij heeft betekend voor onze gemeente. 
De kerkenraad gaat op zoek naar een passende vervanging van Kees en we zullen u hierover op de hoogte 
houden. 
Kerstkaarten: 
Achterin de kerk liggen weer kaarten voor de jongeren en ouderen  buiten onze gemeente. Hier kan 
iedereen zijn naam op zetten en dan wordende kaarten voor kerst naar hen toegestuurd.  
Verkoping collectemunten: 
Dinsdag 5 december as om 19.00 uur kunt u weer collectemunten kopen in De Hoeksteen. 
Voetius:  
We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De 
kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 4 december 12.00u bij bovenstaand 
mailadres.  
Tenslotte:  
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat 
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