Voetius 26 Eethen en Drongelen

Dienst: Zondag 27-8-2023
09:30 uur: Ds de Boo, Zeist

Bij de dienst:

Deze zondag gaat ds. de Boo voor en mogen we het Heilig Avondmaal vieren. U bent van harte welkom om
de maaltijd van de Heer mee te vieren in de kerk. De viering vindt plaats rondom de tafel. De beker zal niet
rondgaan, de wijn zal in aparte bekertjes klaarstaan op de tafel. De schaal met brood zal wel rondgaan.
We zien uit naar een mooie, bemoedigende viering van het Avondmaal!

Kinderoppas:

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders
gebruik van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje
naar 06-30360040 (Ingrid vd Herik)

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)
Rekeningnummers:

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RAB0O0341531952) en van het kerkbeheer
(NLO9RAB0O0341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte
aan!

Collecten:

De eerste collecte is voor stichting Tearfund. Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en
onrecht. Zij bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor hen een opdracht
van God. Ze helpen waar ze kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Tearfund
werkt aan een wereld zonder onrecht en armoede waarin mensen hun eigen waarde en talenten kennen en
in de lokale gemeenschap inzetten. Zo steunen zij projecten die bouwen aan sociale verbondenheid en
verbeterde leefomstandigheden. Samen met lokale partners bereiken zij zo duurzame lokale
veranderingen. Tearfund richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst,
religie, geslacht of politieke overtuiging. Meer informatie kunt u vinden op www. tearfund.nl

De tweede collecte is voor het kerkbeheer

De derde collecte is voor het verwarmingsfonds

Berichten van onze kerkelijk werker:

Zomer!

Gelukkig is het mooi zomerweer, althans op het moment van schrijven. Zon, hoge temperaturen, een mooi
einde van de zomervakantie. Velen beginnen weer met school. Weer in het gewone ritme, dat is echt wel
weer even wennen. Maar ook wel weer fijn. Velen zijn ook alweer aan de slag op het werk en anders
binnenkort wel weer. Goed om te beseffen dat we weer aan de slag mogen met onze talenten. Door iets bij
te dragen in de maatschappij. De zorg, het onderwijs, dienstverlening, vakmanschap en ambacht, vaak
binnen een organisatie zoals een bedrijf. Het is goed om ons soms even weer bewust te zijn waar we het
ook alweer voor doen.

En ook voor velen van hen die deze weken thuis bleven zal het merkbaar zijn dat het ‘gewone leven’ weer
begint. Misschien wel zo fijn, de vertrouwde hulp en ook familie die weer terug is van vakantie.

En wat een mooi moment om, zo na de vakantie, weer als gemeente samen te komen. Samen mogen we
ons gezegend weten door onze hemelse Vader, Hij is bij en in ons met Zijn Geest. Dat geeft leven,
blijdschap, liefde. En dat mogen we samen opnieuw ervaren, delen en uitdelen.

Weer terug!

Ook mijn vakantie zit er inmiddels alweer een tijdje op. Het duurt bij mij altijd een aantal dagen voordat ik
‘land’ op zo’n vakantieplek: het warme Midden-Italié met gelukkig zwemgelegenheid op de prachtige,
kleinschalige boeren-camping. Mooie landschappen en oude stadjes met veelal prachtige kerken. Maar ook
het grote, warme maar vooral oude Rome! En verder was er veel tijd om te lezen en te schrijven en als gezin
met elkaar op te trekken. We hebben het goed gehad en ik vind het altijd een wonder dat we weer
heelhuids thuiskomen, na zoveel kilometers.

Het duurt bij mij ook altijd even om weer de draad op te pakken, maar dat is inmiddels goed gelukt, zo merk
ik. Goed om er weer te zijn!



Morgenstilte
Op donderdag 24 augustus beginnen we, bij leven en welzijn, weer met Morgenstilte. Elke twee weken, op

donderdagochtend om 9:30 u is er een moment van stilte en gebed in de kerk in Eethen. Ook is er een
lezing uit de Bijbel, een korte mediatie en klinkt er muziek. Een prachtige plek en een mooi moment om
even tot stilte en op adem te komen. Wees allen welkom! Ook als je niet of niet regelmatig in Eethen ‘kerkt’.
Zeg niet: “Ja, maar ik woon in Genderen of Wijk of Aalburg, dus het niet voor mij”; iedereen is van harte
welkom. De eerstvolgende keer na 24-8 zal zijn op 7 september.

Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor 06 573 230 18

Opbrengst collecten mei en juni

Mei: Dorcas: € 150,-; Stichting Movu-Moldova: € 152,-; Pinkstercollecte GZB: € 188,-; Diaconie: € 99
Juni: Hospice Francinus de Wind: € 129,-; Avondmaalscollecte (De Herberg): € 83,-; Project 10:27: Medische
zorg in Albanié: € 124,-; Diaconie: € 142,-

Schoonmaak Hoeksteen

Tijdens de vakantieperiode heeft de Hoeksteen een extra schoonmaakbeurt gekregen.

De vloer is daarna in de was gezet en glimt weer als nieuw!

ledereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen: heel hartelijk bedankt!

College van Kerkrentmeesters

Solidariteitskas

In de afgelopen weken hebt u een brief over de zgn. Solidariteitskas ontvangen.

Als gemeenten het ontbreekt aan financiéle middelen, kunnen ze een beroep doen op de Solidariteitskas
van de Protestantse Kerk.

Ook onze gemeente heeft in het verleden daarvan gebruik gemaakt.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen. Daarom
draagt iedere gemeente € 5,- per belijdend lid bij.

We vragen aan alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder om een bedrag van € 10,- af te dragen voor de
Solidariteitskas.

Wat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en
bijdrage.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid.

College van Kerkrentmeesters

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De
kopij voor de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 28 augustus 12.00u bij bovenstaand
mailadres.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat
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