Voetius 24 Eethen en Drongelen

Kinderoppas:

Voor de kleinsten is er elke morgendienst oppas beschikbaar in De Hoeksteen. Wilt u hier als (groot)ouders gebruik
van maken? Laat dit dan uiterlijk zaterdag om 12.00 uur weten door een telefoontje of berichtje naar 06-30360040
(Ingrid vd Herik)

Kerkauto:

Heeft u vervoer nodig om naar de dienst te komen? Bel dan even met 06-30737199 (Andries van Klij)
Rekeningnummers:

We delen de rekeningnummers van de diaconie (NL41RAB00341531952) en van het kerkbeheer
(NLOSRAB00341543101). Uiteraard bevelen we alle collectes die hieronder genoemd worden van harte aan!
Dienst: Zondag 16-7-2023

09:30 uur: ds. H.M. Klaassen, Apeldoorn

Collecten:

De eerste collecte is voor Hospice Altena . In 2023 willen Initiatiefnemers Ruben en Melanie Kruithof een hospice
openen in Altena. Daarmee vervult het hospice een regionale functie voor inwoners van de gemeente Altena. Ook
mensen die verder weg wonen zijn welkom, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of financiéle draagkracht. De
missie van Hospice Altena is het bieden van een plek waar mensen de laatste fase van het leven zo comfortabel
mogelijk kunnen doorbrengen, in een huiselijke omgeving en een sfeer die rust en warmte uitstraalt en met de
ondersteuning en zorg die nodig is. Het draait om kwaliteit van leven en aandacht geven aan dingen die er echt toe
doen, zingeving in de ogen van de gast en wat hij/zij belangrijk vindt. Meer informatie kunt u vinden op www.
hospice-altena.nl

De tweede collecte is voor het kerkbeheer

De derde collecte is voor het verwarmingsfonds

Dienst: Zondag 23-7-2023

09:30 uur: ds. C. Hendriksen, Woudrichem

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie

De tweede collecte is voor het kerkbeheer

De derde collecte is voor de quotum afdracht

Dienst: Zondag 30-7-2023

09:30 uur: ds. S. Jumelet, Zaltbommel

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie

De tweede collecte is voor het kerkbeheer

De derde collecte is voor instandhouding predikantsplaats

Berichten van onze kerkelijk werker:

Dubbel verdriet

Groot verdriet raakt ons. Na zoveel strijd, zoveel nalatend, is onze Jessica overleden. Verdriet en gemis treft het
gezin Rochat: Peter, Stan en Kasper (Hoofdveld 41, 4266 EC, Eethen). En zovelen om haar heen, familie, vriendinnen
en vrienden. Dat raakt de hele gemeenschap van de kerk en daar omheen. Voor velen is Jessica een bron van
bemoediging geweest. Een lach, een blik, even opbeuren, een goed woord. Zelfs tijdens haar ziek-zijn was zij
getuige van hoop. Dan schieten woorden tekort, ze zijn teveel of ze helpen voor ons gevoel zo weinig. Laten we
elkaar vasthouden nu het zo nodig is.

“Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: “lk ben bij jou”. Die woorden staan boven
de kaart. Die woorden waren en zijn voor Jessica waarheid, werkelijkheid. Moge God ons door Zijn Geest laten
ervaren dat Hij met ons is.

Het verdriet is dubbel. In vele opzichten. Ook omdat Dianne van den Herik en Thomas Schep op 7 juli hun trouwdag
vierden. Dan is het hoe dan ook feest. Blijdschap dat je elkaar hebt gevonden, met elkaar verder mag en daarover
de zegen van de Eeuwige mag verwachten en ontvangen. Gevoelens zijn dubbel, zeker als we met z'n allen zo
verdrietig zijn. Maar ook boven deze dubbelheid en ook zeker boven zo’n kostbare dag waarop je trouwt, stond en
staat die boog in de wolken als teken van trouw. En dan mogen we elkaar vastpakken, elkaar gelukwensen.

Dat we in vreugde en verdriet ons geliefd en gedragen zullen weten door onze hemelse Vader.




Vakantietijd

Van 13 juli t/m 3 augustus hoop ik met mijn gezin van vakantietijd te genieten. Op adem mogen komen en als gezin
samen optrekken is een zegen. Daarna hoop ik weer fit en fris verder aan de slag te kunnen.

Uit de gemeente

Met ons gemeentelid Henk Dalmeijer (woonvoorziening Notenhoff, Nachtegaallaantje 1 4281 PN Andel, afd Witte
Zwaan k 8) gaat het naar omstandigheden goed. Hij ontvangt goede zorg en kent een aantal mensen met wie hij
goed contact heeft. Het lopen gaat echter erg moeizaam waardoor Henk nagenoeg alleen kan zitten en liggen. Dat
valt hem zwaar. Henk vindt het heel fijn om (mogelijk wat meer) medeleven vanuit de kerk te krijgen. Een bezoek of
een kaart zal hem zeker goed doen. Henk, van harte Gods zegen toegewenst!

Van harte alle goeds, pastor Kees Pastoor

In Memoriam:

Op woensdag 5 juli 2023 overleed ons gemeentelid Jessica Rochat-van Bergeijk. Ze werd maar 51 jaar. Op de kaart
schrijven Peter, Stan en Lianne en Kasper: ‘Omringd door de liefde van allen die haar dierbaar waren en vol
vertrouwen op God, is heden na een moedig gedragen ziekte van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze
zorgzame moeder.” Bovenaan de kaart staan ook nog de woorden van het lied wat voor Jessica zo belangrijk was:
‘Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: ‘Ik ben bij jou!” We herinneren ons Jessica
als een mensen-mens. In haar gezin, familie, vriendschappen, in haar werk in de zorg, maar ook als gemeentelid
hier in Eethen. Meelevend, invoelend, betrokken. Ze floreerde met mensen om haar heen. We herinneren ons ook
haar rotsvaste geloof, wat mocht Jessica getuigen in leven en sterven. Op dinsdag 11 juli namen we hier in de kerk
in Eethen in dankbaarheid afscheid van Jessica. We zongen liederen die zo belangrijk voor haar waren en lazen met
elkaar uit de Bijbel. We lazen uit Psalm 31: 1-6 en ook kruiswoorden van Jezus uit Johannes 19: 25-27. Woorden
over het leven loslaten. Jessica moest -hoe moeilijk ook- het leven loslaten. Wij moeten haar loslaten, maar mogen
ons leven net zoals Jessica dat deed toevertrouwen aan God, we leggen ons leven in Zijn hand. Dat maakt dat we
ten diepste niet alleen zijn, maar al-een. Jessica zal intens gemist worden, door veel mensen, ook in onze gemeente,
maar bovenal door haar man Peter en haar zoons Stan en Kasper. Laten we als gemeente om hen staan, zodat zij
zich gedragen mogen weten, niet alleen, maar al-een. Ds. Matthea Klaasse-Mesch

Kerkelijk werker:

Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat Kees Pastoor ook het komende jaar verbonden blijft als kerkelijk

werker aan onze gemeente. Hij gaat door met zijn werk in het pastoraat, het crisispastoraat en de

morgenstilte. Daarnaast is hij beschikbaar voor het leiden van rouw- en trouwdiensten. Hij leert de gemeente en de
gemeenteleden steeds meer kennen, wat fijn is en waar we dankbaar voor zijn. Wanneer u iets wil delen, pastorale
zorg nodig heeft of met vragen zit, wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij Kees, via mobiel
nummer 06-57323018 zijn of e-mail pastoraalwerkerhed@gmail.com of via scriba@hervormdeethendrongelen.nl
Schoonmaak Hoeksteen:

Noteert u alvast in uw agenda; op maandag 31 juli en woensdag 2 augustus vanaf 09.00 uur wordt er gestart met de
schoonmaak van de Hoeksteen. U bent van harte uitgenodigd u aan te melden, vele handen maken licht werk.
Aanmelden kan bij Nel Lankhaar 06 -12256607 of Andries van Klij 06-30737199. Diegene waarvan we een
emailadres hebben krijgen ook een mail.

Verkoop collectemunten:

Verkoop op dinsdag 1 augustus as om 19.00 uur in de Hoeksteen te Eethen

Jaaropgaven 2022:

Wie de jaaropgave van 2022 wil in zien, kan in de week van 7 tot 14 augustus een afspraak maken met Govert
Schouten (mob: 065424775) voor de jaaropgave van de kerkvoogdij en bij Janneke Rochat (mob: 0624848519) voor
de jaaropgave van de Diaconie.

Verantwoording kerkbeheer juni

CVK maandelijks € 148,20; Quotumafdracht € 46,80; Beeld en geluidsfonds € 86,50; Orgel en pianofonds € 50,30;
Instandhouding predikantsplaats € 35,20; Zendingsbus uitgang kerk € 190,99; Verjaardagsfonds mei € 157,50;
Verjaardagsfonds juni € 93,90; Via bank diversen € 309,-

Voetius:

We verzoeken u de informatie voor de Voetius naar voetius@hervormdeethendrongelen.nl te sturen. De kopij voor
de volgende Voetius kunt u inleveren tot maandag 1 augustus 12.00u bij bovenstaand mailadres.

Let op: de Voetius verschijnt dan voor 3 weken.

Tenslotte:

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, Janneke Rochat
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